
Het is wel eens de moeite waard om rond te snuffelen in het 
krantenarchief. Dat levert soms verrassende achtergrondinformatie op. 
Zoals over de zwaan van Stokstraat 37  
(uit De Tijd en de Telegraaf van 20-12-1958) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiek ins 

 nao bove 

Jef Bartelet, VMG 23-4- 2014 
 

Oet de aw does 1 



Wat de bedoeling was van de oude 
zwaan met een hoop jonkies er bij? 
Het is natuurlijk best mogelijk dat de 
steen in stukken werd teruggehaald, 
maar het moet gezegd, dat is niet aan de 
op het oude adres herplaatste 
gevelsteen te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die roof was in 1958, 14 jaar na de 
bevrijding, maar dat bepaalde gevoelens 
en herinneringen nog dicht onder de 
oppervlakte sluimerden, bleek wel uit de 
spotprent die naar aanleiding van deze 
gebeurtenis in de carnavalskrant van de 
Tempeleers werd afgedrukt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook vermeldenswaard hoe de capuyn van Markt 35 werd 
teruggevonden  
(Limburgs Dagblad 22-5-1973). 
. 

De capuyn werd herplaatst naast de toegang 
naar de toiletten (foto boven), maar ging bij een 
latere verbouwing van het café in 2009 weer 
aan de wandel en werd toen ‘in veiligheid’ 
gebracht ergens in het achterhuis. 
Ondanks toezeggingen van de hospes aan de 
gemeentelijke controleurs van bouwtoezicht en 
monumentenzorg om te zoeken naar een 
plekje waar de steen zou kunnen worden 
herplaatst is het tot op de dag van vandaag bij 
‘bekijken’ gebleven. 
De steen valt onder de bepalingen van  
monumentenzorg maar herplaatsing is noch 
door gemeente, noch door VMG af te dwingen. 
Raar maar waar. 
Laten we hopen dat ie er na 5 jaar nog is �. 


